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Inleiding

* Christus het ons duur gekoop

* Onsis kosbaar en spesiaal vir hom

* Onsis egter ook uniek en anders as die wéreld

 Ons moet ook vol van goeie dade wees

* (God het ook sekere verwagtinge van ons as Sy kinders.

1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike
priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry,

om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,




Skriflesing
Hebreérs 13




Liefde vir mekaar moet bly

Heb 13:1 Die broederliefde moet bly.

Hou aan om mekaar lief te hé
e Liefde is nog altyd God se basis
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Joh 13:34 ‘n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet
liefhé; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhé.

Joh 13:35 Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle
liefde onder mekaar het.



Liefde vir mekaar moet bly

1Joh 4:8 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie,
want God is liefde.

Rom 13:8 Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe
om mekaar lief te hé; want hy wat ‘n ander liefhet, het

die wet vervul.

1Thes 4:9 Oor die broederliefde het julle nie nodig dat
ons julle skrywe nie, want julle is self deur God geleer
om mekaar lief te hé;

1 Joh 4:11 Geliefdes, as God ons so liefgehad het,
behoort ons ook mekaar lief te hé.




Gasvryheid

Heb 13:2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het

sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste
geherberg.

1. Kinders van die Here behoort gasvry te wees
2. Respekteer mense om jou

Do not neglect to extend hospitality to strangers (especially among
the family of believers — being friendly, cordial, and gracious,

sharing the comforts of your home and doing your part generously),
for by this some have entertained angels without knowing it. Amp

Mat 25:35 Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete
gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was
‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;



Dink aan die gevangenis

Heb 13:3 Dink aan die gevangenes asof julle

medegevangenes is, en aan die wat mishandel word, as
mense wat self ook ‘n liggaam het.

1. Dink en bid vir almal in die gevangenis.
2. Diein gevangenis oor hulle Jesus Christus bely.

3. Wat van geestelike “gevangenis”. Bindinge

1Kor 12:26 En as een lid ly, ly al die lede saam; en as een lid geéer

word, is al die lede saam bly.



Wees tevrede met wat jy het

Heb 13:5 Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede
met wat julle het, want Hy het gesé: Ek sal jou nooit begewe en jou

nooit verlaat nie.
Heb 13:6 Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sé: Die Here is vir
my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

1. Contentment

2. Moet nie na wéreldse rykdom kyk en hulle rykdom
begeer nie.

3. Dit het mense en selfs engele al tot ‘n val gebring

Rede vir Christene om tevrede te wees:

* Want die Here het gesé: “Ek sal jou nooit begewe en jou nooit
verlaat nie.”

* Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens
aan my doen?



Ons onthou wat ons geleer het

Heb 13:7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan
julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel
en volg hulle geloof na.

Heb 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in
ewigheid.

Heb 13:9 Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde
leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur
genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel
het, geen voordeel gehad het nie.

1. Gee ag op wat ons geleer het en die voorbeelde
2. Jesus Christus het nie verander nie
3. Staanvasin jou geloof



Wat bely ons

Heb 13:15 Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer
bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.

Through Him, therefore, let us constantly and at all times offer up
to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that
thankfully acknoweldege and confess and glorify His name




Afsluiting

Heb 10:23 Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar

vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou;
Heb 10:24 en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie

werke aan te spoor;

Heb 4:14 Terwyl ons dan ‘n groot Hoépriester het wat deur die
hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat

ons die belydenis vashou.




